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Visie

De oecumenische geloofsgemeenschap ‘De
Regenboog’ voelt zich geinspireerd door de
Bijbel en wil in navolging van Jezus Christus
een open huis zijn voor iedereen, jong en oud.
In dit huis ontmoeten we elkaar en stellen we
ons open voor anderen. We willen ons geloof
beleven en belijden in oecumenische
vieringen, in dienen en leren, in omzien naar
elkaar.

In de oecumene zoeken we naar een bredere
invulling van ons geloof, in eenheid én
verscheidenheid. De veelkleurigheid van onze
tradities en van onze persoonlijke
geloofsbeleving vormt een bron van
voortdurende verrijking, die ons in alle facetten
van het leven bezielt. Daarin voelen we ons
verbonden met mensen overal ter wereld en
van alle tijden.

Met het vuur van ons geloof willen we ook
mensen buiten de kerk, de wijk en de stad, in
de wereld om ons heen, dichtbij en veraf, in
woord en daad warmte bieden.

Redactioneel

Voor u ligt al weer het één na laatste Bulletin
van 2011. Het opent met een artikel over het
Brandpunt, een oecumenische
geloofsgemeenschap in Amersfoort, die werkt
aan vernieuwing van de oecumene. Kerst
nadert weer. U kunt lezen dat de sfeervolle
kerstzangavond die het Regenboogkoor
jaarlijks organiseert, dit jaar extra bijzonder is.
En op 17 december is er een kerstmarkt in de
Regenboog. In “Uit de AKM” doet de voorzitter
verslag van de bezinningsdag en vertelt ze dat
de hal een aantrekkelijker uitstraling gekregen
heeft.

Verder kunt u lezen dat de tuinierploeg blij
gemaakt is met een donatie voor
tuingereedschap.

Ook de komende periode is er volop te doen.
Er zijn onder meer een filmavond,
groothuisbezoek en drie scratchdagen
gepland. Ook is er in november de Landelijke
Oecumenische Ontmoetingsdag, waarvoor u
zich kunt aanmelden.

Frances Verhaar heeft dit keer de leidsters van
de créche geinterviewd.

Het Bulletin eindigt met berichten uit De
Bakkerij, een kort bericht over de vernieuwde
Prentenbijbel en een strandwandeling van Co.




Samen in beweging
- naar vernieuwde oecumene in
het Brandpunt te Amersfoort -

Ter overweging: buigzaam zijn

Bomen lijken veel steviger dan het wilde riet,
maar als het hevig stormt raken sommige
bomen ontworteld. Riet buigt mee met de
harde wind, blijft stevig in de grond geworteld,
en veert weer terug zodra de storm is gaan
liggen.

Als je buigzaam bent, ben je krachtig. Als je je
vastklampt aan je positie, als je niet een beetje
heen en weer wilt bewegen met wat anderen
bedenken of ondernemen, dan loop je het
risico dat je afknapt. Buigzaam zijn als riet
betekent niet dat je een slapjanus bent. Je kunt
best wat meebewegen met de tijdgeest terwijl
Je tegelijk stevig in de aarde geworteld blijft.
Als je de heersende manier van denken en
leven zonder humor en met starre meningen te
lijf gaat, loop je erop stuk en word je een
verbitterd mens. Wees buigzaam en toch
stevig geworteld.

Henri Nouwen, Brood voor onderweg, 16
maart

Inleiding

De oecumene in het Brandpunt te Amersfoort
is een gemeenschap waar samen met mensen
vanuit verschillende achtergronden het
Christelijk geloof wordt beleden, met respect
voor de tradities van de stichtende
moederkerken. Dit heeft zich de laatste 10-15
jaar geuit in een eigen gewoonte van tradities,
vieringen en vormgeving. Door voortdurende
ontwikkelingen in de moederkerken heeft onze

gemeenschap steeds opnieuw de uitdaging om

binnen deze veranderende omgeving haar plek

hernieuwd in te nemen en de bestaande

gewoontes te evalueren.

Deze gespreksnotitie wil de dialoog omtrent

onze verbondenheid bevorderen om zo te

komen tot een vernieuwde oecumene in het

Brandpunt. Een drietal vragen zijn hierbij

leidraad:

- Wat was oecumene?

- Hoe is de oecumene nu?

- Wat is vernieuwde oecumene voor het
Brandpunt?

Wat was oecumene?

Achtergrond

Het woord ‘oecumene’ (spreek uit
eukuumeene) komt uit het Grieks en
betekent ‘de hele wereld’. In de Bijbel vind je
het woord terug vlak in het begin van het
kerstverhaal in het evangelie van Lucas.
Keizer Augustus wil een volkstelling houden
en geeft het bevel dat de hele wereld
(iedereen in het Romeinse rijk) zich moet
inschrijven in zijn geboorteplaats.

Later heeft het nog een betekenis gekregen.
Vanaf de 19e eeuw ontstaat namelijk de
‘oecumenische beweging'. Dat is een
beweging van christenen die de scheidingen,
die ontstaan zijn in de geschiedenis tussen
christenen en kerken, wil doorbreken. Ze
willen juist de eenheid van christenen
zichtbaar maken. Dat doen ze: door elkaar te
ontmoeten; met elkaar in gesprek te gaan
over hun verschillen; samen te bidden dat
God hen eenheid mag geven; en samen te
werken om die eenheid in de praktijk
zichtbaar te maken.’

Oorspronkelijke oecumenische intenties
van het Brandpunt

Oecumene als weg

Onze gemeenschap presenteert zich als een
oecumenische geloofsgemeenschap voor
mensen van katholieke, hervormde en
gereformeerde oorsprong. In onze
gemeenschap verstaan wij onder oecumene:
* samen op weg gaan met de ene Heer, in
dialoog en samenwerking, waarbij de
christelijke veelvormigheid aanvaard wordt,

* samen praten, elkaar ontmoeten, samen
vieren en samen doen wat mogelijk is;

* samen verdiepen in en leren van elkaars
verschillende opvattingen.

Deze combinatie van respect voor eigenheid
en samenwerking geeft aan dat we ervoor

! Zie: http://www.oecumene.nl



moeten zorgen dat de identiteit van de ander
de ruimte krijgt. Oecumene is een beweging.2

Mensen op de weg van Jezus

De oecumenische geloofsgemeenschap Het
Brandpunt wil een levende gemeenschap zijn
van mensen op de weg van Jezus, die hun
geloof samen willen belijden in openheid naar
elkaar en naar de wereld. De vrijheid die de
Geest ons geeft, verbindt mensen met elkaar
en inspireert tot een opnieuw verstaan van de
Schriften.’

Hoe is de oecumene nu?

Veranderingen in de oecumene

Bij de ‘moederkerken’, zowel katholieke als
protestants, is merkbaar dat men zich de
laatste jaren terugtrekt op eigen grond. Het
Brandpunt wordt in toenemende mate
geconfronteerd met het verdwijnen van de
vanzelfsprekendheid van oecumene. Daarmee
komen ook zorgvuldig opgebouwde
oecumenische tradities onder druk. Een
herijking van de oecumene is daarom
noodzakelijk. Immers tradities drukken onze
gezamenlijke geloofsbeleving uit, te vergelijken
met samen op de weg zijn.

Wat opgemerkt wordt, is dat het motto
verschuift van ‘eenheid’ naar ‘eenheid in
verscheidenheid’, waarbij het accent meer op
de verscheidenheid komt te liggen.

De kracht van de Brandpuntgemeenschap is al
sinds haar oprichting het samensmeden van
die verscheidenheid tot een gemeenschap.
Daarmee kon er accent liggen op eenheid. Het
is in het Brandpunt gelukt om de gemeenschap
aan te passen op wat ons bindt en energie
geeft.

De gemeenschap beleeft de veranderingen
Daar waar de veranderingen als verlies
worden ervaren, is er sprake van gezamenlijke
oecumenische pijn. Verlies dat zichtbaar wordt,
met name in de vieringen, doet veel
gemeenschapsleden pijn en verdriet. Voor veel
gemeenteleden is immers de ontstane
oecumenische Brandpunttraditie een
gekoesterde en zorgvuldig gekozen en
vormgegeven geloofsgemeenschap,
opgebouwd in volle verantwoordelijkheid naar
de moederkerken toe.

De veranderingen die op de gemeenschap
afkomen doen opnieuw een beroep op het
aanpassingsvermogen. leder lid van de
gemeenschap ervaart daarbij een eigen

* uit Intentieverklaring tot oecumene, 1994
3 uit 1° beleidsplan Brandpunt, 1997

beleving. Dat zal variéren van onverschilligheid
tot gevoel van verdriet, verlies en boosheid,
maar ook dat van vreugde over wat kan en
verwondering over wat wel gebeurt. Juist door
deze diversiteit aan beleving is het goed om er
bij stil te staan. Dit ‘stil staan’ is in werkelijkheid
‘in beweging komen’, het is de weg van de
oecumene vervolgen.
Gesprekken over verbondenheid en hoe dat
persoonlijk wordt ervaren is een eerste stap op
weg naar vernieuwde oecumene. Het zijn
gesprekken met andere gemeenteleden, de
reisgenoten op de weg van oecumene. In die
gesprekken ervaar je dan oecumene. Het is
zoals Borgman eens duidde: “Oecumene is de
wetenschap dat je zonder de ander niet
compleet bent.”
Hierin zijn drie gespreksonderwerpen van
belang:

1. Wat houdt oecumene voor jou/u in?

2. Hoe ben je daartoe gekomen?

3. Wat zie je daarvan terug in het

Brandpunt?

Wat is vernieuwde oecumene voor het
Brandpunt?

Vol energie wordt aan de vernieuwde
oecumene inhoud gegeven
Om met het beeld van Henri Nouwen te
spreken: breken wij af, of buigen wij mee?
Pijn en verdriet hoeft en mag niet worden
weggepoetst, maar het mag ons evenmin de
ruimte ontnemen om uitdagingen en kansen te
zoeken. Immers iedere verandering levert
nieuwe kansen. De gemeenschap kan nieuwe
mogelijkheden leren ontdekken. Daarmee krijgt
het Brandpunt ook vorm als lerende
gemeenschap, naast die van vierende
gemeenschap.
Samen als gemeenschap opnieuw en nog
steeds leren en experimenteren op de weg van
de oecumene en daarin vernieuwing vinden.
Daarbij zijn de intenties hetzelfde gebleven:
* samen op weg gaan met de ene Heer, in
dialoog en samenwerking, waarbij de
christelijke veelvormigheid aanvaard
wordt,
* samen praten, elkaar ontmoeten, samen
vieren en samen doen wat mogelijk is
voor anderen;
* samen verdiepen in en leren van elkaars
verschillende opva’[’[ingen.4

Concreet kan dit door drie fasen te doorlopen:
1. Ervaringen delen
a. Wat heb je ervaren in andere
gemeenschappen en vond je mooi?

* Intentieverklaring tot oecumene, 1994



b. Wat heeft in het verleden

geinspireerd?
2. Kansen zien

a. Wat zouden nieuwe
vormen/tradities/gebruiken voor het
Brandpunt kunnen zijn?

b. Hoe bindt de gemeenschap
verschillende groepen (jongeren,
ouderen, minderbedeelden)?

3. Plannen maken (“dromen”)

a. Hoe kan een nieuwe vorm
gerealiseerd worden?

b. Wat en wie is nodig om dromen te
realiseren?

c. Welke vormen kiezen we in welke
volgorde?

Hiermee zijn de basisvragen:

- Wat geeft je energie in het gelovige
verhaal van God en mens?

- Welke nieuwe vormen zouden daarin
passen?

- Hoe realiseer je deze?

In het realiseren van de plannen geven we

gestalte aan een vernieuwde oecumene.

Op weg naar vernieuwde oecumene:

van vierende ook naar meer lerende en
dienende gemeenschap

Het is niet zo dat het Brandpunt de afgelopen
jaren stil heeft gestaan. In de vormgeving van
Brandpunt — Ontmoetingskerk zijn er al
stappen gezet naar de vernieuwde oecumene.
De OWB (Oecumenische Wijkraad het
Brandpunt) is al ruim een jaar bezig te werken
aan de gemeenschap als oefenplaats van
ontmoeten.” Geformuleerde kernkwaliteiten
hierbij zijn:

Bezieling voor — in de ontmoeting met God
Bewogenheid met - in de ontmoeting met de
ander

Betrokkenheid op — in de ontmoeting met de
samenleving

Bewustwording van - in de ontmoeting met
jezelf

In vele facetten en op verschillende wijzen kan
deze ontmoeting naar voren komen, waarmee
het Brandpunt oecumenische
geloofsgemeenschap wordt voor elkaar, voor
samenleving, voor ieder persoonlijk, voor God.
Het is een geloofsgemeenschap, waarin ruimte
voor ontmoeting wordt gemaakt, inspiratie
wordt opgedaan en nieuwe wegen voor (eigen)
leven worden gevonden.

In meer concrete zin wordt er een eigentijdse
betekenis aan oecumene gegeven, waarbij
pluraliteit wordt gestimuleerd. Deze oecumene

> Brandpunt — Ontmoetingskerk
Beleidsuitvoering in 2010

heeft zich de afgelopen jaren voornamelijk
afgespeeld tussen RK en Protestants.

In de komende tijd kan ook een andere
oecumene meer accent krijgen. Zo kan SKIN
(Samenwerkende Kerken in Nederland) meer
in beeld komen. In de ontmoeting met kerken
van een andere cultuur kan ook de eigen
identiteit worden verrijkt.°

Daarnaast kan ook gedacht worden aan
aandacht voor de interreligieuze dialoog.

Oecumenische Wijkraad het Brandpunt,
Amersfoort

Medeleven

Als u mensen kent, die eenzaam zijn, ziek, of
om een andere reden misschien bezoek op
prijs zouden stellen, wilt u dat dan doorgeven
aan één van de pastores?

Dank u.

Wekelijkse bloemengroet

De bloemen in de kerkzaal zijn na de dienst
bestemd voor een ieder die daarvoor in
aanmerking komt, als blijk van belangstelling
van onze geloofsgemeenschap.

Indien u ons op daarvoor in aanmerking
komende mensen wilt attenderen kunt u hun
naam & adres / verpleegadres opgeven bij:

Atie Segaar, Primuladuin 3
Telefoon: 521 00 42

Bijzonder Kerstconcert

i @
2 o
i A

Ook dit jaar kunt u weer deelnemen aan de
gezellige Kerstsamenzangavond op zondag 18
december. Aanvang 19:00 uur, toegang gratis.
Voor de pauze zingen we samen de bekende
kerstliederen.

Vanwege het veertigjarig jubileum zal het
Regenboogkoor, samen met de Christelijke
Gemengde Zangvereniging “Excelsior” uit
Lisse, na de pauze de “Promise of
Christmas” van Dan Burgess uitvoeren. Een

® Uitwerking Speerpuntenbeleid OWB Brandpunt



prachtige muzikale getuigenis van het
kerstverhaal. Het stuk bestaat uit meerdere
delen die zeer afwisselend zijn in ritme en
melodie, maar in woord en muziek prachtig
harmoniéren. U zult genieten van melodieén
die variéren van ingetogen tot triomfantelijk,
ontroerend en feestelijk en die moeiteloos in
elkaar overlopen en elkaar afwisselen. De
muzikale leiding is in handen van Marja
Goudzwaard.

Na afloop zal aan de deur een collecte worden
gehouden voor een speciaal “Kerstdoel”. Meer
over dat doel hoort u tijdens de avond.

£ ﬁ.’-'d-:-ﬂaﬂ'r..'_ aung Wipaky

Uit de AKM...

Is u iets opgevallen toen u na de vakantie de
Regenboog binnenkwam? We zijn een project
gestart om het entree en de hal van de
Regenboog aantrekkelijker te maken. In dat
kader hebben de deuren van de kerkzaal een
schilderbeurt gekregen en zijn de prikborden in
dezelfde kleur geverfd als de muren. Dat geeft
een rustiger beeld. We zoeken nu nog een
oplossing voor alle folders, betere kasten,
strengere selectie, duidelijkere indeling.

De AKM heeft ook nagedacht over het kerkelijk
vaatwerk. Van katholieke zijde was er een
vraag naar kleinere bekers. Reden hiervoor is

Opbrengst collecten september

dat volgens de richtlijnen van de RKkerk er
geen wijn mag overblijven na de
Eucharistieviering. Ook hebben we
geconstateerd dat, sinds de Mexicaanse griep,
steeds meer mensen indopen in plaats van uit
de beker drinken. Voor indopen zijn brede,
ondiepe kelken makkelijker dan de smalle
hoge bekers die we nu hebben. Daarom heeft
de AKM besloten 3 van de 6 bekers die we nu
hebben te laten omvormen tot wat lagere en
bredere bekers, zodat men makkelijker kan
indopen en er ook minder wijn nodig is. Het
omvormen wordt gedaan door zilversmid
Bernhard Hardt die indertijd de schalen en
bekers gemaakt heeft. Hij zal dat met hetzelfde
en gelijksoortig materiaal doen op een manier
dat alles bij elkaar blijft passen.

Verder heeft de AKM gereageerd op een
voorstel van de gemeente Leiden voor
uitbreiding van de winkelopenstelling op
zondag. Met het ‘Gesprek op zondag’ over de
24-uurs economie in ons achterhoofd, hebben
we de gemeente Leiden laten weten dat we als
geloofsgemeenschap ervan overtuigd zijn dat
een algehele, vaste, gezamenlijke rustdag
heilzaam is voor de hele maatschappij en uit
dien hoofde niet voor uitbreiding van de
winkelopenstelling op zondag zijn.

Op 24 september heeft de AKM een
bezinningsdag gehad in de Bakkerij. ‘s
Morgens hebben we ons bezig gehouden met
de ‘visie’ van onze geloofsgemeenschap. U
vindt deze visie op de eerste pagina van het
Bulletin. Tijdens de vorige AKM-periode heeft
een visiecommissie een nieuwe visie
opgesteld en wij hebben beide visies naast
elkaar gelegd. Dat gaf heel wat gespreksstof.
Welke idealen leven er, wat is haalbaar en hoe
verwoord je dat. Binnenkort ziet u de nieuwe
visie in het Bulletin. In de middag bogen we
ons over het functioneren van de AKM en ons
eigen aandeel daarin. Met een zonnig
boottochtje en een zelfbereide maailtijd
versterkten we de onderlinge band en gaan we
vol goede moed het nieuwe jaar in.

Ingrid Weitenberg, voorzitter AKM

Datum |1° mandje | 2° mandje | Kinderneven- | Bestemming 2° mandje
dienst

04-sept |€ 522,30 |€ 359,06 |€ 1540 Diaconie

11-sept |[€ 101,47 |€ 102,97 |€ 5,30 Opbouw Prot. Gem.

18-sept |€ 110,38 |€ 137,56 |€ 4,20 Pax Christi / IKV

25-sept |€ 128,82 |€ 121,92 |€ 4,70 Militaire geestelijke verzorging




WOZ-fonds steunt het werk in
de tuin van de Regenboog

Werken zonder gereedschap is niet makkelijk.
Vandaar dat de mensen die de tuin
onderhouden bij de Regenboog, afgelopen
periode een subsidie aanvraag hebben
ingediend bij het WOZ-fonds.

Dit fonds is er op gericht om het woon- en
leefklimaat in wijken en buurten te helpen
verbeteren.

Aan de hand van de reacties van de
passerende mensen op het Molenpad kunnen
we vaststellen dat dat met de verfraaiing van
de tuin zeker is gelukt. Als de
onderhoudsploeg in de tuin bezig is, komt er
altijd wel iemand langs om een praatje te
maken en zijn/haar waardering uit te spreken.

Voor dat onderhoud ontbrak nog wel het juiste
gereedschap. De leden van het
onderhoudsteam zijn blij dat het WOZ-fonds
hen onlangs een tegemoetkoming in de kosten
heeft toegezegd. Daarmee zijn zij en de
woonomgeving rond de Regenboog zeer
gebaat. Eens in de veertien dagen zult u hen
binnenkort met nieuwe spullen in de weer zien
om het fraaie aanzien van de woonomgeving
in stand te houden

PR

Groothuisbezoek Tuinen en
Banken

Op dinsdag 8 november a.s. zal er, in het
kader van ontmoetingen vanuit de Regenboog,
een groothuisbezoek worden gehouden voor
de Tuinen en de Banken, bij de familie van den
Broek, Zilverschoontuin 3, 2317 NL Leiden.
Aanvang 20.00 uur tot plm 22.00 uur.

Van het pastoresteam zal Ds Inge Smidt
aanwezig zijn.

ledereen is welkom.

U kunt zich ook telefonisch opgeven voor deze
bijeenkomst. Telefoonnummer 071-5215795

Hetty Rehorst

Snuisterijenmarkt in kerstsfeer
op 17 december

Op zaterdag 17 december vanaf 11 uur tot 16
uur wordt in de Regenboog een
snuisterijenmarkt in kerstsfeer gehouden. Het
doel is tweeledig: we willen sponsorgeld bijeen
brengen voor een goed doel in Brazilie én we
willen de mensen in de Merenwijk een dag vol
gezelligheid in kerstsfeer aanbieden met een
loterij, een heuse veiling, diverse muzikale
optredens, eten en drinken en samenzijn. Er
zal ook erwtensoep worden geserveerd,
limonade, koffie en thee, kerstbrood en
appelbeignets (toegezegd door Christiaan de
Witt) en om in de echte winterstemming te
komen is er ook gliihwein en warme
chocolademelk.

De werkgroep ZWO/MOV hoopt op een
gezellige en goedbezochte markt die ons in
staat stelt om geld bijeen te brengen voor het
opvangcentrum voor kinderen in S0 Gongalo
en wellicht ook een bijdrage voor het
opvangcentrum voor daklozen in Monjolos in
Brazilié. Deze projecten zijn aangedragen door
ons werkgroeplid Wim Goossens, die jarenlang
als priester in deze regio heeft gewerkt.

We nodigen iedereen uit om bijzondere en
vooral mooie, goed verkoopbare snuisterijen
voor deze markt ter beschikking te stellen. Ze
kunnen in de kerk worden ingeleverd vanaf
maandag 12 december. Bij voorbaat dank!
Noteer alvast de datum!

Reina Wessels-ten Bruggenkate
namens de werkgroep ZWO/MOV



Filmavond

Woensdag 2 november kijken wij naar een
film waarin een eenzame ober in een drukke
stad na zijn werk zijn gedachten en gevoelens
deelt met een opblaaspop.

Op een dag krijgt zij een hart, een ziel, een
bewustzijn en komt tot leven. Het is grappig en
ontroerend te zien hoe ze over haar eigen
benen struikelt en alles voor het eerst ontdekt.
Ze vindt werk, wordt verliefd, maar ze ontdekt
ook hoe kwetsbaar ze is. Want met een hart
ervaar je ook pijn en eenzaamheid.

Wat betekent het om mens te zijn, ouder te
worden en te moeten sterven?

De ober vraagt zich af waarom de wereld zo
afstandelijk en ‘los’ in elkaar zit.

Deze film is een ontroerend sprookje overde
waarde van onvolmaakt geluk.

Ronald da Costa leidt het nagesprek.

Aanvang 19.30 uur. Toegang € 3,00 (incl.
koffie/thee)

John Boon

Landelijke Oecumenische
OntmoetingsDag

Op zaterdag 12 november wordt in de
Regenboog de Landelijke Oecumenische
ontmoetingsdag van 10.30 -16.30 uur
gehouden. Het thema van deze dag is
Hoop door de tijd heen, een zoektocht door
het verleden met het oog op de toekomst

In het ochtendprogramma zal Prof. Dr.
Christiane Berkvens —Stevelinck het thema
inleiden aan de hand van een
powerpointpresentatie. In de plenaire discussie
zoeken we een antwoord op de vraag: Hoe ga
je om met hoop in barre tijden. Na de lunch

zijn er in het middagprogramma workshops
(Bibliodrama, Dichten en gedichten,
Gespreksgroep, Meditatie bij een schilderij,
Mediteren, Spel, Schilderen, Zang & Muziek)
waarin het thema verder uitgewerkt of
toegespitst kan worden.

De kosten voor deelname aan de LOOD-dag
bedragen € 12,50 bij vooruitbetaling op
bankrekening 258.11.91 tnv Algemene
Kerkelijke Merenwijkraad ovv “LOOD-dag
2011” en opgave van uw voorkeur voor de
workshop of € 15.—contant bij binnenkomst.
De kosten zijn inclusief koffie, thee en lunch.
Voor meer informatie zie
www.deregenboogmerenwijk.nl

Drie maal Scratch

De komende maanden worden er drie
scratchdagen gehouden in KC de
Regenboog, waarvoor men zich nu kan
opgeven.

21 januari — Instrumentale Scratch olv
Hendrik Jan Brethouwer

11 februari — kindermusical olv de Vliegende
Speeldoos

21 april — korenscratch olv Marja
Goudzwaard

== orchester

Instrumentale Scratch

We zijn blij dat we Hendrik Jan Brethouwer
bereid hebben gevonden de leiding van deze
scratchdag op zich te nemen. Hij is dirigent
van een aantal orkesten in Leiden en
omgeving. Zijn deskundigheid en
enthousiasme staan borg voor een
inspirerende dag.

Op het scratch-programma staan: Beethoven
- Europees Volkslied; Bernstein - West Side
Story; Brahms - Hongaarse Dans nr 5,6 7;
Saint Saens - Danse Macabre; Smetana -



Moldau; Williams - Harry Potter and the
chamber of the secrets.

Aan het scratch-orkest kunnen 60 musici
deelnemen. Inschrijving vindt plaats in
volgorde van aanmelding per instrument en
met een goede verhouding in nivo’s. Aan de
deelnemers wordt een bijdrage van

€ 5.-- gevraagd worden als tegemoetkoming
in de onkosten van muziekrechten, koffie en
thee.

Spreekt het programma je aan en heb je zin
om mee te doen aan scratch, meld je dan aan
via instrumentale.scratch@gmail.com. Daarbij
willen we graag van je weten welk instrument
je bespeelt, en op welk nivo je speelt: 1-
beginner; 2-gevorderde; 3-vergevorderde; 4-
professional.

Voor wie graag eerst een keer wil oefenen is er
een oefendag op zaterdag 14 januari per
instrumentengroep. Meer informatie over deze
en de overige twee scratchdagen vindt u op
www.deregenboogmerenwijk.nl

Korenscratch

Op zaterdag 21 april 2012 staat de
Scratchkoor-dag op het programma.

De bedoeling is om op die dag een projectkoor
van enthousiaste zangers en zangeressen te
formeren. Het repertoire zal bestaan uit
kerkmuziek door de jaren heen. Van
verschillende componisten zullen stukken
worden ingestudeerd en ’s avonds in een
concert ten gehore worden gebracht. De
algehele leiding is in handen van Marja
Goudzwaard, de dirigente van het
Regenboogkoor. Tijdens het concert zullen wij
worden begeleid door de organist Wilfred van
de Wal.

Gedetailleerde informatie over de dagindeling
en de uit te voeren stukken staan op de
website van de Regenboog:
www.deregenboogmerenwijk.nl.

De dag begint om 09:30 en het concert zelf
begint om 20:00.

Wij willen iedereen van harte uitnodigen aan
deze dag deel te nemen. De kosten bedragen
€ 15,00. Hiervoor krijgt u:

- de bladmuziek

- een cd met de uit te voeren stukken

- thee/koffie

- lunch

- en een ontzettend leuke dag!
We hopen een koor van ca 90 mensen te
kunnen samenstellen. Inschrijving gaat op
volgorde van binnenkomst waarbij ook gelet
moet worden op de stemverdeling .
U kunt zich aanmelden via email:
projectkoor_regenboog@live.nl,
of schriftelijk bij: Edo Elstak. p/a Watermolen 1,
2317 ST Leiden, door het opgeven van uw
volledige naam, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en stemsoort.
U ontvangt een bevestiging en na overmaking
van het inschrijfgeld op:
ING-bank: 25.81.191 t.n.v. Alg Kerkelijke
Merenwijkraad, ontvangt u de bladmuziek en
cd zodat u zich kunt voorbereiden.

Informatieavond Pax
Kinderhulp

Pax Kinderhulp biedt kinderen uit Berlijn van
31 maart-13 april 2012 een vakantie aan in
Nederland. Op woensdag 16 november
aanstaande wordt een informatieavond
gehouden in de Regenboog.

Sinds 1961 komen er kinderen uit Berlijn naar
Nederland. Kinderen (tussen de 6 en 12 jaar,
meestal verblijvend in een kindertehuis) die
het door de sociale omstandigheden waarin zij
leven -ook na de val van de Muur- het hard
nodig hebben om er even tussenuit te zijn.

Wij zijn op zoek naar gastouders die liefde en
aandacht hebben voor deze kinderen. Mensen
met een warm plekje voor een kind dat het
hard nodig heeft omdat het thuis in
verwaarlozing, stress of armoede leeft.

Op de informatieavond geven filmbeelden een
indruk van deze vorm van hulp en vertellen
medewerkers van Pax Kinderhulp hun
ervaringen met deze kinderen. Daaruit blijkt
hoe belangrijk de vakanties voor deze kinderen
kunnen zijn. Vanuit de Regenboog zal er
ondersteuning bij het dagprogramma gegeven
worden. Voor meer informatie zie
http://www.paxkinderhulp.nl/paginas/berlijn.html
en www.deregenboogmerenwijk.nl



Wanneer u 0ok als gastgezin een kind wilt
opvangen dan kunt u zich voor de
informatieavond aanmelden via
pax.kinderhulp.Leiden@gmail.com,

Op woensdag 16 november zijn medewerkers
van Pax Kinderhulp beschikbaar voor alle
informatie in de Regenboog. Aanvang 20.00
uur.

Interview Créche
- een veilige plaats in de Regenboog voor de allerkleinsten -
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Enkele medewerkers:
Onderste rij vinr: Jelmer Jukema, Amber la Lau en Eline Fung Fen Chung
Bovenste rij vinr: Ruurt Jukema, Lilianne Ras (met zoon Joost), Claudia Rahn en Nizet Dijkstra

Elke zondag worden de allerkleinsten onder
de kerkgangers met liefde opgevangen
door medewerkers van de créche. De
créche - te vinden in zaal 2 - valt vanwege
de zijdelingse ligging niet direct op bij het
grote publiek, maar vaders en moeders
weten de weg er naar toe goed te vinden en
zijn maar al te blij met deze opvang. Eline
Fung Fen Chung, Amber la Lau, Claudia
Rahn en Nizet Dijkstra nemen graag deel
aan een gesprek over de créche.

Nizet Dijkstra is de contactpersoon voor deze
werkgroep. Ze neemt aan dat de créeche al
bestaat zolang er vieringen zijn. Ze stelt het
dienstrooster samen. Een volwassene en een
jongere draaien samen de créche. Jongeren
kunnen meedoen vanaf het moment dat ze in
de brugklas zitten. Naast de vaste
medewerkers zijn er ook een aantal
invalkrachten waar een beroep op gedaan kan
worden. De actieve groep telt zo’n 15 leden.
Elke derde zondag van de maand is er een

jongerenviering en Nizet houdt daar met het
inroosteren rekening mee.

Om kwart voor tien is de créche op
zondagmorgen geopend. Na de viering,
waarvan de duur nogal eens varieert, worden
de kindjes weer opgehaald. In de créche
worden Kinderen tot vier jaar opgevangen.
Vanaf die leeftijd (en soms ook eerder) zijn ze
in de kerk, maar hebben dan wel hun eigen
kindernevendienst. Veel kinderen gaan door
de weeks naar een kinderdagverblijf, anderen
hebben die ervaring niet. Soms huilen de
kinderen eventjes als de ouder weggaat, maar
daarna trekken ze bij en gaan weer spelen. Als
het nodig is, is de vader of moeder dichtbij. De
ouders vertrouwen er op dat ze hun kinderen
met een gerust hart kunnen achter laten en ze
daarna weer gezond kunnen ophalen. Het gaat
in de créche dus om vertrouwen en zorg.
Soms vinden jonge ouders het moeilijk hun
kindje achter te laten. Dan besteden we zorg
aan hen. Je ziet bij jonge ouders dingen die je
zelf ook hebt meegemaakt. Er draaien twee
jongens mee in het team bij de jongeren:



Jelmer en Ruurt Jukema. Er heeft ook wel
eens een vader op het rooster gestaan. Voor
de jongeren is dit soms een manier om
zondags in de kerk te zijn en wat voor anderen
te kunnen doen. Er zijn jongeren die het
werken in de créche gebruiken als
maatschappelijke stage voor school. Zo maak
je je als vrijwilliger in de kerk ook dienstbaar
voor de maatschappij.

Ellen Jagtman heeft haar ervaring als ouder
met de créche op schrift gesteld.

“lk denk terug aan de jubileumviering in de
Regenboog op 4 september. Mijn dochtertje
Linde en haar vriendinnetje Janne hadden veel
plezier samen in de kerkzaal. Ze kennen
elkaar vooral via de créche (en een heel klein
beetje via de Snuffelvieringen). Naar de kerk
gaan betekent voor Linde naar de créche
gaan. Alleen tijdens de Snuffelviering, de
Kinderkerstviering en tijdens Palm Pasen zijn
de kleintjes echt in de kerkzaal. De kinderen
praten anders over de créche, dan over het
kinderdagverblijf waar ze naar toe gaan. Ze
weten van kleins af aan dat de Kerk (+créche)
iets speciaals is. Wat de kinderen in de créche
vooral ervaren is “warmte” en “gezelligheid”.
Dat wordt ook ervaren door kindjes die maar
incidenteel komen (twee nichtjes van ons uit
Engeland of kleinkindjes die bij opa en oma
logeren). Het is goed dat er een fijn team klaar
staat om de kinderen op te vangen”.

Christine Meijer zou graag bij het interview
aanwezig zijn geweest, maar ze was in New
York en schrijft daarom over haar ervaring als
vrijwilliger bij de créche.

“Voor mij voelt het als mijn eigen bijdrage aan
de kerk. De kerk waarmee ik vanaf mijn
babyjaren ben opgegroeid. Oppassen in de
créche is voor mij een manier om God te
dienen.

Het doet mij goed om ouders naar de kerk te
zien gaan zonder dat ze zich zorgen hoeven te
maken over hun kinderen. Die zitten goed bij
ons!”

Eline Fun Feng Chung (13): “Ik ben pas als
vaste kracht begonnen. Ik heb als kind zelf nog
in de créche gezeten. De Regenboog is mijn
thuis. Ik vind het gewoon naar de kerk te gaan.
Ik heb het geloof van huis uit meegekregen en
ik ben het nog niet kwijtgeraakt. Ik vind het
bijzonder dat ik op God kan vertrouwen.
Vanmorgen waren er twee kindjes in de
créche. Ik heb wat spelletjes gedaan. Of ik er
nu ben voor twee of voor twintig kindjes, dat
maakt mij niet uit. Ik vind het fijn als de ouders
met een gerust hart naar de zondagse viering
kunnen gaan. De ouders zijn dankbaar voor de
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opvang en dat zeggen ze ook tegen ons. Ik
vind het leuk dat de créche door dit interview in
het zonnetje wordt gezet.

Amber la Lau (15): “Ik ben ook kort geleden
vaste kracht geworden. Mijn opa en oma van
moeders kant zijn wel gelovig, maar zelf ben ik
niet gelovig opgevoed. Ik heb wel veel
vrienden die gelovig zijn. Voor school moest ik
eens een opdracht doen en ging toen naar de
kerk. Ik ging daarna met een vriendin mee
naar de kerk. Mijn moeder raadde me aan
eens naar de Regenboog te gaan. Ik zelf zag
de Regenboog niet als een kerk. Van school
uit hielden we er musicals. De eerste keer dat
ik naar de Regenboog ging, is mijn moeder
meegegaan. Na de kerkdienst kwamen Karin
van Dorsselaer en Hanneke van der Veen naar
mij toe. Ik werd voorgesteld aan een paar
mensen en kreeg boekjes mee. Mij werd
gevraagd of ik mee wilde doen met de
jongerenvieringen. Ik zei: “ja”. Ik kwam Eline
ook tegen bij “Jongeren rondom de Bron”. We
zijn sindsdien vriendinnen. De lezingen in de
vieringen kan ik goed volgen. Met de preek
heb ik soms moeite. Mijn gedachten dwalen
dan wel eens af. Als het gaat over dingen die
ik zelf heb meegemaakt, dan onthoud ik het
wel. Na de viering ga ik met een voldaan
gevoel naar huis.

Claudia Rahn

“We zijn ongeveer acht jaar geleden in de
Merenwijk komen wonen. We zijn een tijdje in
Leiderdorp naar de kerk gegaan, omdat mijn
man daar eerder woonde. WWe hebben in
Oegstgeest rondgekeken en in de Leidse
binnenstad. Daarna zijn we in de Regenboog
gaan kerken en we voelen ons hier inmiddels



helemaal thuis. De drempel om naar de
Regenboog te gaan was voor mij lager dan
voor mijn man. Hij is hervormd en kwam uit
een strenge Gemeente. Ik ben Luthers
opgevoed. We hebben beiden onze taak in
deze gemeenschap gevonden. In de viering
wordt de Vrede van Christus met een
handdruk aan elkaar door gegeven. In het
begin had ik daar moeite mee, maar nu vind ik
het heel mooi. Ik vind het leuk dat kinderen
samen opgroeien in de kerk. Ze maken dan
vaak jarenlang deel uit van een vaste groep
kindjes en zetten zo samen stappen op hun
weg in het geloof.”

Nizet Dijkstra

“Ik ben in 1988 in Leiden komen wonen. Ik
ging naar de Regenboog omdat het mijn
wijkkerk was, maar was ook in de
Studentenecclesia te vinden en in die tijd ging
ik ook naar Taizé. Daardoor kreeg ik nog meer
waardering voor wat hier in de Regenboog
plaatsvond. Ik ben van huis uit Gereformeerd
en mijn man Arnold Rooms Katholiek. De
Oecumenische Geloofsgemeenschap was
daarom voor ons een logische keuze.

Mutaties Mierenboekje

Ik ben bij de créche gekomen omdat ik zelf
kinderen kreeg. In de loop van de jaren heb ik
nog andere werkzaamheden gedaan. Ik zat bij
voorbeeld in de Algemeen Kerkelijke
Merenwijkraad. Mensen die in de créche
beginnen, stromen vaak door naar andere
werkgroepen, bijvoorbeeld de
Kindernevendienst. Soms komen mensen al
een tijd in de kerk, maar zijn ze nog niet
“‘gezien”. Ze komen in beeld omdat ze kinderen
krijgen of mee gaan doen aan bijvoorbeeld de
gespreksgroep Jongvolwassenen. Soms
komen mensen dus via hun kinderen en de
créche nauwer in contact met onze
geloofsgemeenschap. Ik heb bij kerkdiensten
elders meegemaakt dat kinderen en
begeleiders uit de créche naar de kerkzaal
kwamen om met de gemeente samen de
zegen te ontvangen. Dat vond ik heel mooi.
Dat kennen we niet in de Regenboog.
Misschien eens het overwegen waard?”

Interview Frances Verhaar
Foto’s: Frances Verhaar en Edo Elstak

Blz. waar wat oud nieuw
4 | Dagelijks Bestuur AKM toevoegen Ingrid Weitenberg-Kruse
521.19.63
4 | Dagelijks Bestuur AKM toevoegen Atty Talma-Kattenwinkel
521.35.06
5 | Stichting Beheer vervangen Hans van Noort Ton van den Besselaar
521.19.03
9 |Leerhuis vervangen Rieuwerd Buitenwerf | Ab Ridder 3016317
Leerhuis toevoegen John Boon 5222723
10 |Koffie na de dienst doorhalen Daan van der Stel
11 |Regenboogdis toevoegen Melly Steinhouwer
11 |Regenboogdis toevoegen Wil Sluijter 5212618
11 |wijkcontacten toevoegen Hetty Rehorst 5215795
11 |wijkcontacten doorhalen Hans Tangelder
11 | Werner, bij milieu en MOV toevoegen 888.74.05
11 | Werner, bij milieu en MOV wijzigen Ceciel Cecile
12 | Actie Kerkbalans vervangen Susanne van den Betty Landkroon 5211627
Burgh
17 |Werner, toevoegen 888.74.05
18 |Boogmans, wijzigen email Louis.boogmans@live.nl
19 |Ederveen wijzigen email j.g.ederveen@gmail.com
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Blz. waar wat oud nieuw

19 | Goudzwaard-Maliepaard, M.T. |vervangen email marjagoudzwaard@gmail.com

20 |Hanenburg-Scholte wijzigen email gscholte@hotmail.nl

20 |Huisman-Vermaas wijzigen email huismus52@ziggo.nl

23 |Noort wijzigen (2x) |email noort508@ziggo.nl

24 |na Stautener toevoegen - Steinhouwer, Melly
m.c.berelaka@gmail.com

24 |boven Segaar opnemen - Schrijnen, P.M. Goudsbloem 7
2317 KZ , 5221972,
pieter@schrijnen.nl

24 | Timmers wijzigen (2x) |email timmers.g@casema.nl

25 |Stigter D.S. doorhalen S.

25 | Stigter D. toevoegen d.stigter@ziggo.nl

26 |na Wilde-Banis toevoegen - Bep Willers, Emmaplein 3,
3016 AA Rotterdam
010- 4148213
g.willers@bisdomrotterdam.nl

Heeft u wijzigingen? Stuur ze naar mier-en-jaar@live.nl

Oikocredit breidt investeringen
in Afrika uit

Met de acute nood in Afrika op het netviies
moet je wel even een knop omzetten om de
aandacht te richten op structureel
ontwikkelingswerk in dit continent. Zoals
het werk van Oikocredit, een expert op het
gebied van ontwikkelingsfinanciering.
Oikocredit stelt in het jaarverslag 2010 dat
steun aan Afrika geen geringe uitdaging is.
Toch wil Oikocredit prioriteit geven aan
uitbreiding van investeringen in deze regio.
Oikocredit is een organisatie met kerkelijke
wortels die leningen verstrekt aan
microfinancieringsinstellingen, (fair trade)
codperaties en het midden- en klein bedrijf in
ontwikkelingslanden. Evenals voorgaande
jaren is het werk van Oikocredit in 2010
gegroeid en de ambitie is om die groei door te
zetten. Met de investeringen alleen al in
microfinancieringsinstellingen worden meer
dan 28 miljoen mensen bereikt. Afrika moet
daarin volgens de plannen een groter aandeel
krijgen. Vorig jaar is in Nigeria een
regiokantoor gevestigd en dit jaar komt er een
in Mozambique. Het streven is om de armste
lagen van de bevolking te bereiken. Oikocredit
loopt voorop bij het meten van sociale effecten
van haar investeringen, ook in Afrika.

Landbouw, motor van ontwikkeling
Ook investeren in landbouw is voor Oikocredit
een van de eerste prioriteiten voor de
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komende periode. Onderzoeken en eigen
ervaring tonen aan dat investeringen in de
landbouwsector de economische ontwikkeling
krachtiger aanzwengelen dan investeringen in
stedelijke gebieden. In de ruim 35 jaar van
haar bestaan heeft Oikocredit veel ervaring
opgedaan op het gebied van kredietverlening
in ontwikkelingslanden. Van het begin af aan
was het concept: “niet geven, maar lenen”.
Arme ondernemers blijken namelijk wel
degelijk kredietwaardig als ze deskundig
ondersteund worden. Dat ze de kans krijgen
zich te bewijzen vergroot hun gevoel van
eigenwaarde.

Nieuwe kansen met een lening

Amina is al vijf jaar klant van de spaar- en
kredietco6peratie Mgandini SACCOS. Ze zorgt
voor haar gezin door levensmiddelen van
boeren te kopen en ze aan haar klanten door
te verkopen. In 2006 kon Amina een groot deel
van haar ingekochte waar door beschadiging
vanwege slecht weer en gebrekkig transport
niet meer verkopen. Het was een grote
tegenslag voor haar, maar al snel hoorde
Amina van de leningen die Mgandini
verstrekte. Nadat ze voldaan had aan het
verplichte onderdeel om ook te sparen als lid,
kreeg Amina haar eerste lening. Met een
lening van ongeveer 70 euro in lokaal geld kon
ze haar bedrijf opnieuw opbouwen. Nu heeft
Amina ongeveer 600 euro aan spaargeld in de
coOperatie, ze heeft een stukje land gekocht
en ze kan haar gezin onderhouden. Ze heeft
haar activiteiten verder gespreid door 20




fietsen aan te schaffen, die ze voor ongeveer
10 eurocent per uur verhuurt. Mgandini is sinds
2010 projectpartner van Oikocredit en heeft
een lening van ongeveer 97.000 euro
ontvangen. Met deze lening kon Mgandini bijna
260 leningen aan leden verstrekken.

Kapitaal

Wat betreft de instroom van kapitaal moet
Oikocredit het hebben van beleggers
(waaronder veel kerkelijke instellingen en
particulieren) die voor sociaal rendement
kiezen. Evenals in het recordjaar 2009
bedroeg in 2010 de netto instroom € 64
miljoen, waarvan bijna € 8 miljoen afkomstig is
uit Nederland.

Meer weten?

Oikocredit wil nog meer mensen toegang
geven tot financiering om hen een betere
toekomst te bieden. Oikocredit Nederland geeft
informatie over Oikocredit.

Meer informatie op www.oikocreditnederland.nl
of neem contact op met het kantoor in Utrecht
(030-2341069) of met Coen Zuidema
Vrijwilliger Oikocredit Nederland

0172 — 444 940 c.zuidemal@hetnet.nl

Diaconale info vanuit De
Bakkerij

12 november 2011
10.00-16.00 uur g

\
\

Kinderrechtenhuis
Hooglandse Kerkgracht 17

S
te Leiden -l
www.debakkerijleiden.nl

Wordt het weer brood en soep uitdelen?
Diaconie in een veranderende samenleving
Op zaterdag 12 november 2011 organiseert
Diaconaal Centrum De Bakkerij ter
gelegenheid van haar 25 jarig bestaan een
speciaal Jubileumsymposium in samenwerking
met de Protestantse Theologische Universiteit,
vestiging Leiden, rond het thema: Wordt het
weer brood en soep uitdelen?
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De verzorgingsstaat heeft vandaag de dag
voor velen afgedaan. Politici zijn druk bezig
onze maatschappij te veranderen. Hierbij
klinken trefwoorden als autonomie, iedereen
moet meedoen, zelfredzaamheid,
zelfstandigheid, vrije markt en
verantwoordelijke maatschappij.

Welk antwoord hebben de protestantse en
rooms katholieke diaconieén van Leiden en
hun partnerorganisaties in en rond De Bakkerij
op de maatschappelijke koers die Nederland
inslaat?

Wat betekent het dat de sociale zekerheid
afneemt, waardoor veel minder mensen recht
hebben op ondersteuning door de staat? Moet
de diaconie daarop reageren met ouderwetse
liefdadigheid? Kortom: wordt het weer brood
en soep uitdelen?

Deze en meer vragen staan centraal in het
symposium dat wordt georganiseerd als
sluitstuk van het jubileumjaar van Diaconaal
Centrum De Bakkerij. Drie sprekers vertellen
het verhaal van de veranderende
maatschappij, de gevolgen van landelijk beleid
voor welzijn en zorg in de stad Leiden en van
25 jaar diaconale hulpverlening in De Bakkerij.
Die sprekers zijn: Mevrouw drs. Kathleen
Ferrier, lid Tweede Kamerfractie van het CDA,
Mevrouw Els Koster, voorzitter Raad van
Bestuur Libertas Leiden, en Prof. Dr.
Peterhans van den Broek, oud voorzitter
Hervormde Diaconie Leiden/Gezamenlijke
Diaconieén.

Tijdens een lopende lunch kunt u op een
ideeénmarkt uw gedachten vormen en uw
ideeén spuien over de toekomst van de
Diaconie. In een plenaire sessie wordt uw
mening over de toekomst van het diaconaat
gepeild. Met als eindresultaat een aantal
concrete, richtinggevende doelen voor het
diaconale werk in de komende jaren.

Tijd en plaats: zaterdag 12 november 2011 van
10.00 tot 16.00 uur in het Kinderrechtenhuis
(Heilige Geest Weeshuis) aan de Hooglandse
Kerkgracht 17 in Leiden. Inschrijvingskosten
van € 15,- per deelnemer (incl. lunch, koffie en
thee).

Inschrijven kan met het formulier bij de folder
of via de website. Uw inschrijving wordt
definitief na ontvangst van € 15,- op rekening
97065 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente
Leiden te Leiden 0.v.v. symposium.

Voor meer info zie: www.debakkerijleiden.nl

Het geheim van De Bakkerij



In november 2011 zal de jubilerende Bakkerij
het stripboek ‘Het geheim van De Bakkerij’
uitgeven. De strip, gemaakt in samenwerking
met striptekenaar Geert de Sutter, maakt op
een eigentijdse manier aan jong en oud
duidelijk wat de inspiratie is van een diaconaal
jongerenproject als M25 Leiden. Op het
symposium van 12 november is de
striptekenaar aanwezig om uw exemplaar te
signeren. Misschien een idee voor een
inspirerend (december)cadeau?

Tot 1 november a.s. kan iedereen een
schitterend hardcover exemplaar bij
voorintekening bestellen door € 10 over te
maken op rekeningnr. 97065 t.n.v. Diaconie
Protestantse gemeente Leiden o.v.v. Geheim
van De Bakkerij.

Vredeswake

Van 17 t/m 25 september was het
Vredesweek. Het motto luidde dit jaar: ‘Elk
mens een veilig bestaan’. De werkgroepen van
ZWO (Zending Werelddiaconaat en
Ontwikkeling) en MOV (Missie, Ontwikkeling
en Vrede) van de protestantse en rooms-
katholieke kerken organiseerden dit jaar
samen de Vredeswake op woensdag 21
september (de Internationale Dag van de
Vrede) op het Stadhuisplein van 16.00 tot
17.00 uur. Ruim honderd belangstellenden
waren daarbij aanwezig.

Onder hen vertegenwoordigers van kerken,
vluchtelingenorganisaties, de werkgroepen
MOV en ZWO, organisaties vanuit De Bakkerij,
maar ook een flinke delegatie van
uitgeprocedeerde vluchtelingen en cliénten van
Damien Pakasa. Halverwege de Vredeswake
werd een petitie aangeboden aan wethouder
Roos van Gelderen. In haar reactie gaf zij aan
blij te zijn met het initiatief van de Vredeswake
en de petitie. Zij was bereid om op korte
termijn in gesprek te gaan met betrokken
kerken en vluchtelingenorganisaties om de
concrete problemen rond de opvang van
uitgeprocedeerde onuitzetbare viuchtelingen
samen aan te pakken. Alles bij elkaar was de
Vredeswake Leiden 2011 een heel
inspirerende en succesvolle bijeenkomst.

Imkerproject (Avondmaalsproject en
Jubileumproject)

Om verdubbeling van de opbrengst van het
Imkerproject door Cordaid mogelijk te maken,
werd alvast de ingezamelde € 4400,-
overgemaakt naar Cordaid, dat zelf nog zo’'n €
2000,- in kas had voor het project. Na
verdubbeling werd, tot grote vreugde van de
Stichting Tsinaat, € 13.160,- overgemaakt naar
Eritrea. Een geweldig resultaat! Het
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Imkerproject helpt gezinnen van gehandicapte
oorlogsslachtoffers in Eritrea met bijenkasten,
om zo in hun onderhoud te kunnen voorzien.

Nieuwe conciérge in De Bakkerij

Eind september 2011 nam Mimoun Chaibi
afscheid als conciérge van De Bakkerij. Hij is
per 1 oktober opgevolgd door Walid El Sheikh.

met illustraties van
Marijke ten Cate

Herziene Prentenbijbel

In september verschijnt de Prentenbijbel in een
vernieuwde, derde editie, een uitgave van
Jongbloed in samenwerking met het
Nederlands Bijbelgenootschap. Aan de
vernieuwde Prentenbijbel is een aantal nieuwe
verhalen toegevoegd, zodat de Prentenbijbel
nu 36 bijbelverhalen telt.

Enkele bestaande verhalen zijn uitgebreid met
extra illustraties. De kleurrijke, gedetailleerde
illustraties zijn gemaakt door Marijke ten Cate

De Prentenbijbel is een dik prentenboek vol
bijbelverhalen, geschreven in eigentijdse,
kindgerichte taal. De warme en kleurrijke
illustraties van Marijke ten Cate zijn
paginagroot en laten ook details zien die niet in
het verhaal voorkomen. Zo vertellen tekst en
illustratie samen het verhaal van de schepping
tot aan de dag dat Jezus terug zal komen.
Voor volwassenen is achterin het boek een
historische schets en een begrippenlijst
opgenomen.

De Prentenbijbel kost € 29,95 en is
verkrijgbaar in de boekhandel of te bestellen
via de website van het Nederlands
Bijbelgenootschap: www.bijbelgenootschap.nl.




Strand

Co komt niet zo vaak op het strand. Hij loopt
voornamelijk langs de Zijl of door de Leidse
Hout, en dat vindt hij ook leuk.

Toen we pas op een verjaardag waren die in
een strandtent gevierd werd, besloot ik dat ik
het Co niet aan kon doen het strand zelf links
te laten liggen.

Mijn moeder liep met ons mee tot aan de
uitgang van het paviljoen, waarna Co en ik
samen verder gingen. Ik vroeg hem me richting
zee te brengen. Co vond het wel een beetje
raar om me in tuig door het mulle zand te
leiden. Ik denk dat dat feitelijk ingaat tegen wat
hem geleerd is. Het is immers de bedoeling
dat hij als geleidehond een veilige,
obstakelloze weg zoekt. Een strand vol
hobbels en kuilen is in zijn ogen niet zo
geschikt. Gelukkig kwamen we al snel op het
harde zand. Daar deed ik Co’s tuig en riem af
en haakte een bel aan zijn halsband, zodat ik
hem kon horen. Hij kreeg “vrij” en mocht zich
zelf vermaken, mits ik zijn belletje regelmatig
hoorde. Ik oriénteerde me op het geluid van de
branding en zorgde dat dat terwijl ik liep,
steeds links van mij bleef. Omdat ik mijn stok
thuis had gelaten, hield ik de beugel schuin
voor me. Eventuele obstakels, die ik op een
strand eigenlijk niet verwacht, hoopte ik zo
tijdig te kunnen voelen. Ook hoopte ik op deze
manier aan eventuele andere wandelaars
duidelijk te maken dat ik hen niet kon zien.

Ik was nooit eerder alleen met Co op het
strand geweest en vond dit heel bijzonder. Het
enige wat ik hoorde was de zee en ik voelde
de wind langs mijn gezicht. Verder was er
niets, tot er plotseling een kerkklok begon te
luiden. Twee van de mooiste geluiden bij
elkaar, wat wil een mens nog meer?

Co vermaakte zich prima, al had ik wel het
idee dat hij me niet echt uit het oog durfde te
verliezen. Ben ik met andere begeleiders, dan
trekt hij wat meer zijn eigen plan.

Na een tijdje besloot ik om te keren, benieuwd
of we ooit nog bij de strandtent terug zouden
komen. Ik had geen idee of Co in staat zou zijn
die plek terug te vinden. We waren er immers
nooit eerder geweest, buiten die middag. Co
sputterde wat tegen toen ik hem in tuig deed.
Een loslopende hond leidde hem af. En omdat
het strand geen plek om te werken, maar om
te spelen is, gaf ik hem nog even vrij, zodat hij
kennis kon maken met zijn nieuwe vriendje.
Zodra dat klaar was, liet Co zich weer intuigen.
Ik vertelde hem dat ik weer naar binnen wilde,
en zei iets als “zoek terug plaats”, in de hoop
dat hij terug naar de strandtent zou gaan. Veel
eerder dan ik gedacht had, met Co aan mijn
zijde loop ik een stuk sneller dan wanneer ik
als een tastende blinde mijn weg probeer te
vinden, draaide Co het zachte zand in. |k
begreep er niets van, maar omdat Co zo
enthousiast deed, besloot ik hem te volgen. Hij
leidde me tegels op en na enige aarzeling
ontdekte ik dat ik voor een deur stond. Ik was
bang dat ik een heel ander restaurant zou
binnenstappen, en enigszins gegeneerd
opende ik de deur. Al direct hoorde ik de
enthousiaste stem van een van mijn neven, die
me aan had zien komen. Co had me wel naar
de goede strandtent teruggebracht. Bijzonder
was dat hij een betere ingang gekozen had
dan de deur die ik genomen had om het strand
op te gaan.

De gasten raakten die middag niet meer
uitgepraat over die bijzondere Co. En ik ben
het met hen eens. Ik heb het enorm met Co
getroffen. Hij mag dan ruim 11 jaar oud zijn,
aan zijn pensioen is hij nog lang niet toe!

www.deblindeeendindebijt.nl



Agenda

Inzamelen oud papier, metaal en kleding: elke eerste donderdag van de maand van 09.00 tot

¢ Repetitie Spetters: elke maandag van 18.30 tot 19.15 uur;
¢ Morgengebed: Elke woensdag van 09.30 tot 09.45 uur;
¢ Inloop koffieochtend: elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur;
¢ Repetitie Regenboogkoor: elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur;
®
21.00 uur;
¢ Mothers Prayers: elke eerste vrijJdag van de maand van 10.30 tot 12.00 uur;
¢ Regenboogdis: elke laatste vrijdag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur,
¢ Regenboog open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;
®
e Stiltecentrum open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;
November
Di 01 19.30 u Filmavond
Ma 07 20.00-22.00 u |Leerhuis NT
Di 08 20.00-22.00 u | Groothuisbezoek Tuinen en
Banken
Za12 10.30-16.30 u | Lood-dag
Ma 14 20.00-22.00 u | Jong volwassenen
Wo 16 20.00u Informatieavond Pax Kinderhulp
Ma 21 20.00-22.00 u |Leerhuis NT
December
Ma 12 20.00-22.00 u |Leerhuis NT
Ma 12 20.00-22.00 u | Jong volwassenen
Za17 11.00-16.00 u | Snuisterijenmarkt
2018 19.00 u Kerstsamenzang
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